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GERTJAN SCHOLTE-ALBER

De Natuur als Atelier

Geen andere kunstenaar bij MORREN GALLERIES heeft zo'n intensieve
uitwisseling met de natuur als Gertjan Scholte-Albers. Gertjan
Scholte-Albers is een plein-air schilder pur sang! Een kunstenaar die
weer en wind trotseert en op zijn fietskar op zoek gaat naar unieke
plekjes in het Groningse landschap. Intuitief laat hij de omgeving

op zich inwerken en in felgekleurde pasteuze toetsen vertaalt hij de
atmosfeer van het landschap op zijn doek. Zijn schilderijen prikkelen
onze zintuigen: grillige en kleurrijke takken, ijle boomformaties met
een spirituele lading of uitgestrekte poldergezichten a la Haagse
School. De kunstenaar zelf is zwijgzaam en schildert buiten achter
zijn zelfgemaakte ezel, gehuld in postbodejassen en meerdere

broeken.

KARIN VAN DER BEEK — AMSTERDAM

Alle schilderkunst was aanvankelijk nieuw voor
Gertjan Scholte-Albers. In de veenkolonién van
noordoost Drenthe, de dorpen waar hij opgroeide,
hadden de mensen weinig weet van schilders als
Rembrandt of Leonardo da Vinci, laat staan van de
vele kunststromingen die de schilderkunst rijk is.
Hij kwam dus als een volledige leek in aanraking
met kunst. Na de Grafische school in Groningen,
koos Scholte-Albers voor de School voor Toegepaste
Vormgeving te Almelo, waar hij het schilderen
ontdekte. Door zijn felle kleurgebruik raakte Scholte
Albers geinteresseerd in het expressionisme van
de Duitse kunstenaarsbeweging Die Briicke en ook
in het werk van de Vlaamse expressionisten. Zijn
definitie van expressie is: datgene wat binnenin
je leeft tot uitdrukking te brengen. Maar hij wil
niet in een hokje worden geplaatst. ‘Uiteindelijk
hebben mijn schilderijen wel raakvlakken met
het expressionisme. Een paar jaar geleden werd
ik weleens de expressionistische impressionist
genoemd.

B-put-manipulatie | 120x160 cm | olieverf op doek

Techniek

Scholte Albers werkt heel divers in verschillende
diktes, nat-in-nat transparant. Kwaststreken in de
pasteuze verf zijn goed zichtbaar, en als ondergrond
laat hij de natte verf over het doek naar beneden
druipen. Met dikke klodders olieverf, spetters,
druppen en dunne transparante verflagen schildert
hij soms wild en vluchtig en dan weer beheerst en
geconcentreerd. ‘Ik gebruik kwasten, penselen,
stokjes en paletmessen en zelfs mijn vingers! Een
schilderij moet leven, de natuur moet voelbaar
worden.’

Kleur

Inderdaad, het hevige kleurgebruik is het eerste
wat opvalt in het werk van Scholte-Albers, maar
wanneer je de schilderijen beter bekijkt, zijn ook
het handschrift en de textuur sterke elementen.
Toch is kleur voor Scholte-Albers misschien wel het
belangrijkste beeldende middel, want daarmee kan
hij zijn gevoelens het best benadrukken. ‘Kleuren
moeten in harmonie met elkaar zijn, maar niet altijd

met de natuur als voorbeeld. Ik heb ontdekt dat als
je de waarneembare kleuren in het bos omdraait,
met behulp van een negatieve kleurencirkel, de
harmonie toch gehandhaafd blijft’ Naast het
expressionistische werk van grote internationale
namen zijn het de kunstenaars van de Groningse
kunstkring De Ploeg die Scholte-Albers inspireren:
‘Ploeglid Jan Wiegers bijvoorbeeld was vanwege
gezondheidsredenen in Davos en werkte samen
met de Duitse expressionisten. Waarschijnlijk heeft
Wiegers er voor gezorgd dat ook andere Ploegleden
hun kleurenpalet opwaardeerden met kleuren
rechtstreeks uit de tube’.

Natuur

Scholte-Albers woont in Winsum. De voornaamste
reden voor hem om zich in het noorden te vestigen
is dat er nog genoeg ruimte is om ongehinderd te
kunnen werken. ‘Een groter privéatelier is niet in
te denken. Het noordelijke landschap is weids en
uitgestrekt, deluchtendehorizon zijn enorm.Je voelt
je heel klein als je er middenin staat. Dit landschap
schilder ik graag op langgerekte horizontale doeken.
Op dit formaat kan ik de geploegde voren, wegen
en sloten mooi naar één verdwijnpunt laten lopen.
Overigens, je kan het landschap niet als een foto
schilderen, omdat alles voortdurend varieert. Als ik
de lucht af heb, is deze inmiddels een aantal keren
veranderd. In feite maak je een dagopname van de
plek die je schildert. Het landschap is voortdurend
aan verandering onderhevig: de volgende dag kan
het regenen, bewolkt of juist heel zonnig zijn. Het
werk moet daarom in één dag af zijn.’

Tijdens het schilderen in eenzaamheid beleeft
Scholte-Albers verwondering en rust! ‘Lucht, licht,
ruimte, neerslag, wind, zon, geur, seizoenen, tem-
peratuur; er zijn veel elementen die mijn manier van
werken beinvloeden. Bij kou schilder ik anders dan
bij een aangenaam zonnetje of een hete zomerdag.
Buiten kom ik in een andere stemming en denk ik
niet bewust na, maar ik laat mij leiden door wat
mijn ogen zien en de kwast doet zelf zijn werk. Het
gaat mij in mijn schilderijen voornamelijk om de
schoonheid van de natuur, zoals die van oorsprong
is bedoeld.’
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